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Ik  wens jou

Ik wens jou een dak boven je hoofd

Dat je huis een thuis mag zijn, 

je tafel vol met brood

Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht

Dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan

Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te 

bestaan

Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd

Met kind'ren om je heen tot aan het eind



Ik  wens jou

Een muur voor de wind

Een vuur voor de kou

Een jas voor de regen

En een vriend dichtbij jou

Een muur voor de wind

Een vuur voor de kou

Een jas voor de regen

En een vriend dichtbij jou



GK-psalm 139:  11

Ik wens jou vrede toe om wie je bent

Dat je lacht en huilt met al de mensen 

die je kent

Dat de liefde aan je hart vervulling geeft

In elk van de seizoenen dat je leeft



Ik  wens jou

Een muur voor de wind

Een vuur voor de kou

Een jas voor de regen

En een vriend dichtbij jou

Een muur voor de wind

Een vuur voor de kou

Een jas voor de regen

En een vriend dichtbij jou



GK-psalm 139:  11

Ik bescherm je voor de wind 

en vind voor jou een schuilplaats

In de nacht maak ik een vuur, 

want dan word jij niet bang

In het donker loop ik naast je 

als een trouwe engel

Ik ben hier, wij gaan samen, 

heel je leven lang



Wel kom!
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GK-psalm 139:  11

Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer.
Zijn mijn gedachten tot uw eer?
Zie of mijn wegen heilig zijn,
mijn paden recht, mijn daden rein.
En doe mij toch met vaste schreden
de weg van eeuwig heil betreden.
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Kidsopwekking 136:  Van top tot  teen

God heeft jou gemaakt van top tot teen

Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een

want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder

je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder

Hij heeft je gevormd in je moeders buik

en na negen maanden kwam jij er uit

met alles er op en alles er aan

Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

God heeft jou gemaakt van top tot teen
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1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER , 
u kent mij, u doorgrondt mij, 2 u weet het als ik zit 
of sta, u doorziet van verre mijn gedachten,
3 ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met 
al mijn wegen bent u vertrouwd. 4 Geen woord 
ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.
5 U omsluit mij, van achter en van voren, u legt 
uw hand op mij. 6 Wonderlijk zoals u mij kent, het 
gaat mijn begrip te boven. 7 Hoe zou ik aan uw 
aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken 
ontkomen? 8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik 
daar aan, lag ik neer in het dodenrijk –

Psalm 139



u bent daar. 9 Al verhief ik mij op de vleugels van 
de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste 
zee, 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw 
rechterhand mij vasthouden. 11 Al zei ik: ‘Laat het 
duister mij opslokken, het licht om mij heen 
veranderen in nacht,’ 12 ook dan zou het duister 
voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten 
als de dag, het duister helder zijn als het licht.
13 U was het die mijn nieren vormde, die mij 
weefde in de buik van mijn moeder. 14 Ik loof u 
voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. 

Psalm 139



Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, 
kunstig geweven in de schoot van de aarde, was 
mijn wezen voor u geen geheim. 16 Uw ogen 
zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw 
boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn 
bestaan ontbrak er niet één. 17 Hoe rijk zijn uw 
gedachten, God, hoe eindeloos in aantal,
18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. 
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. 19 God, breng 
de zondaars om, – weg uit mijn ogen, jullie die 
bloed vergieten –

Psalm 139



20 ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden 
misbruiken uw naam. 21 Zou ik niet haten wie u 
haten, HEER, niet verachten wie tegen u opstaan?
22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn 
vijand geworden. 23 Doorgrond mij, God, en ken 
mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt,
24 zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij 
over de weg die eeuwig is.

Psalm 139





24 = 4 x …?

Psalmen 139



24 = 4 x 6

Psalmen 139



HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,

2 u weet het als ik zit of sta,

u doorziet van verre mijn gedachten.

3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,

met al mijn wegen bent u vertrouwd.

4 Geen woord ligt op mijn tong,

of u, HEER, kent het ten volle.

5 U omsluit mij, van achter en van voren,

u legt uw hand op mij.

6 Wonderlijk zoals u mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

U en ik



7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,

hoe aan uw blikken ontkomen?

8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,

lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,

al ging ik wonen voorbij de verste zee,

10 ook daar zou uw hand mij leiden,

zou uw rechterhand mij vasthouden.

11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,

het licht om mij heen veranderen in nacht,’

12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –

de nacht zou oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht.

U en ik



13 U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.

14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,

wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,

kunstig geweven in de schoot van de aarde,

was mijn wezen voor u geen geheim.

16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God,

hoe eindeloos in aantal,

18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

U en ik



19 God, breng de zondaars om,

– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –

20 ze spreken kwaadaardig over u,

uw vijanden misbruiken uw naam.

21 Zou ik niet haten wie u haten, HEER,

niet verachten wie tegen u opstaan?

22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,

ze zijn mijn vijand geworden.

23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,

peil mij, weet wat mij kwelt,

24 zie of ik geen verkeerde weg ga,

en leid mij over de weg die eeuwig is.

U en ik
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Opwekking 518

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.



Opwekking 518

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.



Opwekking 518

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.



Opwekking 518

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.





Het collectedoel in deze dienst is voor de 

Je kunt een bijdrage overmaken 
naar: 
IBAN NL 42 RABO 03760 086 44
GKv Zuidlaren o.v.v. 'collecte',
of door gebruik te maken van
de app.

Zending/evangelisatie
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Liedboek 913 :  1 ,  2  - 4

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!



Liedboek 913 :  2 ,  3 ,  4

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!



Liedboek 913 :  3 ,  4

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.



Liedboek 913 :  4

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.





Wanneer je naar aanleiding van 
deze kerkdienst graag nog even 
wilt napraten dan kan dat! 
De mensen van de nazorg 
(herkenbaar aan een badge) 
staan voor je klaar 
in de hal van de kerk.

Fijn dat je er was!


